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kerstmarkten
& andere kerstevents



Kerstmarkten, ze komen voor in alle 
maten en vormen: van groot tot klein, 

van simpele markten tot heuse 
kerstdorpen!  

Intro

Maar we kijken ook wat er mogelijk is 
naast de kerstmarkten!



In België hebben we enkele grote kerstmarkten, met héél veel 
kramen en attracties, zoals een schaatspiste, reuzenrad, ...  Zo zijn er 

in alle grootsteden dergelijke kerstmarkten: Brussel, Gent, Brugge, 
Antwerpen, Luik, ...

Het voordeel van een kerstmarkt in deze steden, is dat er veel meer 
te zien is dan de kerstmarkt alleen.  Zo kan je in Brussel de 

imposante en mooi verlichte kerstboom gaan bewonderen op de 
Grote Markt.  Of bekijk er de mooi verlichte monumentale 

gebouwen.

In Gent is er dan weer een rolschaatsenpiste en in Brugge is er een 
"Lichtbelevingswandeling".

En in Luik heb je op de Place Saint Lambert dan weer een echte 
Rodelbaan. Plezier gegarandeerd!

De 
grote

https://www.kerstmarkt-brussel.be/
https://visit.gent.be/nl/agenda/kerstmarkt
https://www.visitbruges.be/nl/wintergloed
https://www.visitezliege.be/fr/offre/le-village-de-noel

Enkele links



Alle steden opnoemen en wat er te zien is, daar heb ik de ambitie 
niet voor.  Wie in een zoekmachine "kerstmarkten" & "België" 

intypt, zal immers al héél veel terugvinden.  De kunst is immers, 
zoals je wellicht al op de vorige bladzijde kon lezen, om naar een 

stad te gaan waar er meer te beleven valt.  

Geraak je er niet aan uit, en wil je wat hulp in je zoektocht, mag je 
me contacteren: www.vakantie-in-belgie.be Op deze site kies 

voor  "contacteer me".

Uiteraard zijn attracties, zelfs een ijspiste, vaak betalend.  
Lichtspektakels daarentegen zijn vaak kostenloos te bezichtigen. 
We willen immers wat geld overhouden om te spenderen op de 

kerstmarkt zelf, niet?

Nog een laatste tip, toch wat de grotere 
kerstmarkten betreft: in Leuven kun je naar 
lichtkunstfestival (Un)Holy light

https://www.visitleuven.be/winter

Sfeerbeeld van Winterijd 2019 te Leuven



Een andere "attractie" die een jaarlijkse traditie is geworden: live 
radio vanuit een grootstad.  Zo zien we hier Joe Christmas house in 

2021 op de Antwerpse Grote markt.

Met wat geluk zie je 
ook in 2023 

presentatoren live aan 
het werk!



Kleiner? Ja! Persoonlijk vind ik de kleinere kerstmarkten immers 
gezelliger.  En geloof me: ze moeten niet onderdoen voor de grote!

De
kleine(re)

Het is dan ook op deze pagina dat ik mijn absolute nummer 1 
plaats! Een jaar zonder een bezoek aan deze kerstmarkt, is voor 
mij maar een verloren jaar.  De kerstmarkt te Hasselt is jaarlijks 

terug te vinden op het Kolonel Dusartplein.  Met de naam 
"Winterland", kun je al raden: je verlaat héél even België en komt 

een ander land binnen.

In dat land kun je binnentreden in het huis van de kerstman.  De 
kerstman en zijn elven zullen je er hartelijk ontvangen! Zie waar de 

kerstman slaapt, werkt en rust als hij in ons land is.

https://www.winterland.be/nl



We kunnen er niet omheen: onze buurlanden hebben ook kerstmarkten 
die tot héél ver bekend zijn.  Ik benoem deze kerstmarkten ook omdat ze 

vaak als dagtrip te bezoeken zijn.

Zo is Duitsland één van die landen die bekend staat voor zijn vele en 
grote kerstmarkten, zoals te Köln, Aachen, ...

Buitenland

Ook bij onze noorderburen zijn er kerstmarkten, bijzondere 
kerstmarkten zelfs!  Zo kun je in Valkenburg vlak bij Maastricht, een 

kerstmarkt bezoeken die in grotten plaatsvindt.  Om deze te 
bezoeken dient er inkomsgeld betaald te worden.  Aangezien ik 

deze zelf nog niet bezocht, kan ik je niet meedelen of dit een 
aanrader is.  Wil je er meer over weten, neem dan zeker eens een 

kijkje op de website: https://www.kerststadvalkenburg.nl/ 



Geen gedoe met de parkeren of openbaar vervoer, je maakt het 
bezoek zo lang of zo kort als je wenst, kraampjes van lokale winkeliers 

die soms originele of lokale producten verkopen

Dichtst bij 
huis!

Wat misschien nog beter is dan de kerstmarkten, is de ondertussen 
jaarlijkse gewoonte: Tractor Kerstrun.  Wat het is, ik zou het kunnen 
schrijven, maar foto's vertellen zoveel meer.  Daarom vind je op de 

volgende bladzijde enkele foto's van de 2022 editie te Haacht.

Het leuke aan de Tractor Kerstrun, is dat deze in meerdere gemeentes 
rijdt. Zo hoef je nooit echt ver om er één te treffen.

Geloof me vrij: je komt ogen tekort en eens gezien wil je het 
nogmaals zien, zeker van!

       Wil je weten of en waar deze in 2023 te zien is?  Hou dan 
deze site in het oog:
https://www.tractorkerstrun.be/andere-tractor-kerstruns-parades/

En dan nu de foto's!
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“Trek erop uit” is een kostenloos en vrijwillig initiatief van "Vakantie 
in België".

De foto’s die in deze publicatie gebruikt werden, zijn 
eigen foto’s en mogen niet ongevraagd elders 

gepubliceerd worden. De foto’s hebben geen enkele 
commerciële link. Indien er merknamen getoond 

worden, berust dit op toeval en heeft “Vakantie in 
België” hierin geen enkel belang.

De tekeningen werden met toestemming gebruikt uit de 
catalogus van Adobe Express.

Hoewel deze uitgave met zorg gemaakt 
werd, zijn taalfouten steeds een mogelijkheid. 

Taalfoutje ontdekt, of heb je tips voor een 
volgende editie? Laat het dan zeker weten op 

info@vakantie-in-belgie.be
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